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Een bommenwerper van het type Mosquito.
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Een beschrijving van de toedracht en de achtergronden van dit ongeluk,
met daarbij de herinneringen van de ooggetuigen.
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Voorwoord

Als opgroeiende jongen in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het
normaal dat we vaak meehielpen bij de werkzaamheden op het land
rond de boerderij Groot Middenhof aan de Noordweg te Oostkapelle.
Daarbij kwam het voor dat er bij het wieden of het oogsten stukjes
metaal of soms een enkele kogel werden gevonden. Het gesprek kwam
-dan al snel op het vliegtuig dat er in de oorlog was neergestort. Enkele
jaren geleden kwam het weer ter sprake tijdens de aardappeloogst en
onstond het idee om eens te onderzoeken of de toedracht van het
ongeval nog te achterhalen was. Dat leidde in eerste instantie tot een
speurtocht op het internet. Met dank aan hedendaagse
internetzoekmachines werd in de enorme berg gegevens over de
Tweede Wereldoorlog een hele reeks stukjes van deze puzzel gevonden.
Daaruit kwamen de contouren van het verhaal al voor een groot deel
tevoorschijn. Het ging namelijk om een gevechtsactie in een oorlog die
de gehele wereld aanging, zo bleek al direct uit de afkomst van de
hoofdrolspelers, vliegtuigen uit Engeland, piloten uit Canada en
Australié, een Duits schip dat een bedenkelijke reputatie had
opgebouwd op de Atlantische Oceaan. Zij waren die dag onderdeel van
een kort maar hevig treffen in Vlissingen, met een fatale afloop. De
laatste momenten van de vlucht bleven echter onvindbaar op het web,
waardoor het verhaal niet compleet was; een belangrijk deel, het
slotdeel, ontbrak. Voor dat gedeelte werd er een beroep gedaan op het
geheugen van de mensen die er getuige van waren geweest. Er kwam
gaandeweg steeds meer aan herinneringen tevoorschijn, waarbij het
voor mij ook steeds duidelijker werd hoeveel indruk de gebeurtenis
heeft gemaakt in het leven van de kinderen en volwassenen van toen.
Met een klap landde de harde oorlogsrealiteit in de Oostkapelse
gemeenschap, een dorp op Walcheren waar ondanks de steeds verder
gaande activiteiten van de bezetter het dagelijks leven nog niet was
ontwricht. Waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom er
maar weinig en vaak met moeite over de details van het ongeluk werd




